
Denk aan mij terug,
niet in dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Dankbaar om al wat wij van haar mochten ontvangen, nemen we afscheid van

Lydie Pé
weduwe van Philippe Moreels

Geboren te Halle op 25 juni 1929 en er overleden in seniorie De Maretak op 2 maart 2024.

Zij leeft verder in de herinnering van :

Linda en Paul Moreels - Dekoster     haar kinderen

Pascal en Marijke Dekoster - Pissens
Stef Dekoster en Nathalie Van Den Bossche   haar kleinkinderen

Paulien Dekoster
Hanne Dekoster
Lou Dekoster
Bea Dekoster      
Axelle Decroix    haar achterkleinkinderen

Met dank aan dokter P. Simons, haar huisarts, en het verzorgend en verplegend personeel

van seniorie De Maretak en residentie Huiskensveld.

________

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid die zal plaatshebben in de aula

van het uitvaartcentrum Trouchau, Edingensesteenweg 129 te 1500 Halle

op woensdag 13 maart 2024 om 14 uur.

Haar as zal in intieme kring verspreid worden in haar vertrouwde omgeving.

De crematie zal vooraf plaatsvinden in alle intimiteit.

                                                            

Bloemen, noch kransen.

Online condoleren kan via www.trouchau.be


