
Marie-Claire Sabbe

Waar je ook bent, ik zou het niet weten,

niet in tijd of afstand te meten.

Ik heb je bij me, diep in mij,

daarom ben je zo dichtbij.



Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel

mooie momenten, nemen we veel te vroeg afscheid van

Marie-Claire Sabbe
weduwe van Luc Van der Haeghen

Geboren te Oudergem op 18 juni 1955 en rustig heengegaan

in het woonzorgcentrum Sint-Antonius te Sint-Pieters-Leeuw

op 28 juni 2024.

________

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid die zal 

plaatshebben in de Sint-Veroonskerk, Claesplein,

te 1502 Lembeek op vrijdag 5 juli 2024 om 10 uur.

We komen samen in de kerk vanaf 9u45.

Aansluitend zal haar asurn worden bijgeplaatst in het urneveld 

op de begraafplaats te Lembeek.

De crematie zal vooraf plaatsvinden in alle intimiteit.

Zij leeft verder in de herinnering van :

Saskia en Jurgen Van der Haeghen - Croes

Ilona

Silke

Dieter en Joke Van der Haeghen - Ots

Fleur

Febe     haar kinderen en kleinkinderen ;

Filip en Marleen Sabbe - Verhoeven, kinderen en kleinkinderen

Wim Sabbe     haar broers ;

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Sabbe, Van der Haeghen en Vanthournout 

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel

van revalidatiecentrum Inkendaal en het woonzorgcentrum 

Sint-Antonius, afdeling Klaver.

Online condoleren kan via www.trouchau.be


