
Als je ouder wordt,
en niet meer weet waar je bent.

Als je mensen ziet,
maar ze niet meer herkent.

Als je toch blijft strijden om te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

Bedroefd,

maar met een vast geloof in het eeuwige leven,

nemen we in liefde afscheid van

Juliette Van den Spiegel
Weduwe van Robert Decrem

Geboren te Strijtem op 19 december 1938

en overleden in woonzorgcentrum De Maretak

te Halle op 26 oktober 2024.

___________

Wij nodigen jullie vriendelijk uit om samen afscheid

te nemen van Juliette tijdens de afscheidsplechtigheid 

die zal plaatshebben in de aula van uitvaartcentrum

Trouchau, Edingensesteenweg 129 te 1500 Halle

op zaterdag 2 november 2024 om 10 uur.

Aansluitend zal haar as verspreid worden op de

strooiweide van de begraafplaats te Halle-Centrum.

De crematie zal vooraf plaatshebben in alle intimiteit.

Zij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van :

Johnny en Muriel Decrem - Walravens 

haar kinderen ;

Brian Decrem  haar kleinzoon ;

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,

neven en nichten.

De families Van den Spiegel, Decrem en aanverwanten.

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel

van woonzorgcentrum De Maretak.

Online condoleren kan via www.trouchau.be


