
En als ik dood ben, treur dan niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten.

Het is mijn lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten

Dankbaar om al wat wij van hem mochten ontvangen,

nemen wij afscheid van

Lucien Wyns

Geboren te Beert op 27 mei 1933 en overleden in woonzorgcentrum
Vander Stokken te Pepingen op 8 februari 2025.

Hij was :

broer van
Jozef en Marie-Louise Wyns - Desaegher

nonkel van
Bart en An Luyckx - Wijns

  Bram en Trui Loosen - Luyckx
  Nele Luyckx       

Met dank aan zijn huisarts dokter J.P. Pierreux; het verplegend en verzorgend 
personeel van woonzorgcentrum Vander Stokken, afdeling Klavers; en de 
thuisverpleging van team Karen De Waele. 

_______

Wij nodigen jullie vriendelijk uit om even stil te staan bij het leven van Lucien
tijdens de afscheidsplechtigheid die zal plaatshebben

in aula ‘De Witte Duif’, Gaasbeeksesteenweg 54 te 1500 Halle
op dinsdag 18 februari 2025 om 10 uur.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Elingen.

Online condoleren kan via www.trouchau.be


