
Als achterom kijken je pijn doet
en vooruit blikken je bang maakt,

kijk dan naar boven
en ik zal er zijn.

Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,

nemen we afscheid van

Eric Alaerts

Geboren te Halle op 7 juni 1962 en onverwacht overleden

in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst op 25 mei 2025

Hij zal verder leven in de herinnering van :

(†) André en Irène Alaerts - Baukens                                                       zijn ouders ;

Luc Alaerts

Rudy en Chantal De Clerck - Alaerts                                     zijn broer, zus en schoonbroer ;

Lana De Clerck en Matthias Boterbergh                                   zijn nicht en neef ;
   Juliette

Dana Calderas                                                                                                            zijn levensgezel ;

_______

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid die zal plaatshebben in de aula

van het uitvaartcentrum Trouchau, Edingensesteenweg 129 te 1500 Halle,

op maandag 2 juni 2025 om 11u30.

Samenkomst in het uitvaartcentrum vanaf 11u15.

Aansluitend zal zijn asurn bijgeplaatst worden in het columbarium

op de begraafplaats van Halle-centrum.

De crematie zal vooraf plaatsvinden in alle intimiteit.

                                                                  
Online condoleren kan via www.trouchau.be


